
 
 

Liturgie 14 december 2025 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Orgelspel 
 

Tijdens het aansteken van de derde adventskaars zingen wij: 
 

Lied van het licht 

 
2.  Mensen kijken naar de sterren, maar dat licht is ver en koud. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt. 

 

Refrein 

 

3.  Mensen hebben mooie plannen, maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is. 

 

Refrein 

 

(hierna gaat de gemeente – zo mogelijk – staan) 
 

 

Bemoediging en groet 
 

Voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Voorg.:  Die trouw houdt in eeuwigheid 

Allen: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  

Voorg.: De Heer is met U! 

Allen:  OOK MET U IS DE HEER! 
 

Drempelgebed 
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Wij zingen: Lied 451: 1, 2 en 3 

 
 

2.  Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 

zend uw gerechtigheid als morgendauw, 

dan zal het land de rijkste vruchten geven: 

de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 

3.  Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 

wees ons een tempel en roep onze namen, 

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

 

Kyriëgebed 
 

Telkens als er klinkt in het gebed: “daarom roepen wij tot U:”,  

zingt de gemeente: 

 

 
              Heer, ontferm  U,   Heer ontferm  U,  Heer, ontferm  U. 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Uit de Bijbel: LUCAS 1, 39 – 56 
 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis 

van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest 

gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de 

moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde 

op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 

zullen gaan.’ 

Maria zei: 
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Wij zingen: Lied 157a (Lofzang van Maria, berijming van vers 46b-55) 

 
 

 

2.  Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 

 

3.  Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

 

 

4.  Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 

zal Hij genade schenken 

en Hij zal Abraham 

en al wie na hem kwam 

in eeuwigheid gedenken. 

En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wij zingen: Lied 447 
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2.  Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 

en beschamen der bergen en heuvelen trots, 

zal van Sion uit blijde weerklinken 

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 

Tot bescherming van allen die leven 

staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 

3.  En een smidse van ’t huis onzes Heren 

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

Niemand zal meer een wapen hanteren; 

maar zij groeten elkaar in het heldere licht 

van de waarheid die eindelijk zal dagen 

over mensen van zijn welbehagen. 

 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Orgelspel 

 

Voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  

 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen: Lied 444 

 
 

2.  De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3.  Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

4.  De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5.  Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
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Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

Orgelspel 
 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk,  

Groen voor diaconie 

Rood voor uitgangscollecte 

 
Fijne zondag gewenst ! 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, na afloop 
van de dienst. 

 

Volgende week, zondag 21 december,  
gaat ds. Wim Brouwer voor. 
Organist: George Germans 


